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De Kerkbrief staat op de website www.kloosterwittem.nl onder de knop BEZOEKEN – Zondag vieren in Wittem 

 

Eucharistievieringen op zondag: 9.00, 11.00, 18.00 uur 
Op weekdagen (ma. t/m vr.): morgengebed: 8:00 uur; avondge-
bed: 18:00 uur (niet op feestdagen);  
- Dinsdag en donderdag: morgengebed is met eucharistieviering. 
- Donderdag 12:00 uur: rozenkransgebed voor de vrede. 
Kerk en kapellen zijn van maandag tot vrijdag open van 8.00 tot 
18.15 uur; zaterdag (en feestdagen zonder avondviering) tot 17.00 
uur, zondag (en feestdagen met avondviering) tot 18.45 uur.  

 

- Openingstijden receptie: dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur. 
- Het klooster is te bereiken op tel. 043 450 17 41 of  
info@kloosterwittem.nl. U kunt altijd een afspraak maken 
voor een pastoraal gesprek of om te biechten. 
- Vergoedingen misintenties: viering door de week € 10; vie-
ring op zondagen en feestdagen € 25. 
 

 
 

 

Bijzondere vieringen in september 

• Zondag 31 augustus: Taizé-viering om 17.00 uur in Scala. 

• Zondag 7 september: Amnesty-zondag. We ontsteken de Amnesty-kaars voor Chow 
Hang-tung uit Hongkong die al 4 jaar gevangen zit (met een onderbreking) omdat ze 
aandacht vroeg voor mensenrechtenslachtoffers in China. Er zijn adresgegevens be-
schikbaar om haar een kaartje te sturen. 

• Maandag 8 september: feestdag van Maria Geboorte. Er is een eucharistieviering om 
8.00 uur. 

• Zaterdag 13 september, 19.00: Suïcide-gedachtenisviering in Scala. We staan stil bij slachtoffers van 
zelfdoding en hun nabestaanden. 

• Zondag 14 september: in de viering van 11.00 uur zingt het mannenkoor Internos uit Schin op Geul. 
Aansluitend aan de viering is er een kort concertje van het koor (ca. een half uur) in Scala. 

• Zondag 21 september, Vredeszondag: in de viering van 11.00 uur worden twee jonge vrouwen van 22 
jaar gedoopt: Lara uit Merkelbeek en Nina uit Partij. 

• Zondag 28 september: in alle eucharistievieringen wordt stilgestaan bij de ‘Maand van de Schepping’. 

• Zondag 28 september, 17.00 uur: Iona-viering; op de laatste zondag van de maand dit keer geen Taizé-
viering maar een Iona-viering. 

 

- Ook in september is elke dinsdag om 12.00 uur een Twaalvuurtje in de Kloosterkerk: een kwartiertje 
van bezinning met muziek, een gedachte ter overweging en stilte. 

- Elke donderdag om 12.00 uur is er (het hele jaar door) een rozenkransgebed voor vrede in de wereld en 
in ons eigen leven. 

 

Gerardus-noveenzondagen 

Op 17 augustus zijn de Gerardus-noveenzondagen weer begonnen: de negen zondagen 
op weg naar het feest van de heilige van Wittem, Gerardus Majella, op 16 oktober. In 
de kerk staat een Gerardusbeeld met negen kaarsen. Op 17 augustus is de eerste aan-
gestoken en elke noveenzondag komt daar een bij; tot alle negen kaarsen branden, op 
de zondag voor het Gerardusfeest. Vanaf 17 augustus zijn ook nieuwe Gerardus-
noveenprentjes beschikbaar, met kort wat informatie over Gerardus, een noveengebed 
en op de voorkant het nieuwe 300-jaar-Gerardus-logo. Neem gerust een prentje mee, 
ook voor iemand anders. 
 

Maand van de Schepping  

In 2015 riep paus Franciscus 1 september t/m 4 oktober uit tot de Maand van de Schepping. Want de paus 
noemde de bescherming van de schepping een zaak van geloof. God is immers de Schepper. In Klooster 
Wittem is dit jaar een uitgebreid Maand-van-de Schepping-programma, met onder andere een film over het 
leven van Sint-Franciscus en een bijbelgesprek over de scheppingsverhalen in de Bijbel.  
 Kijk voor het hele programma op de website: www.kloosterwittem.nl/maandvandeschepping of op de 
speciale folders van de Maand van de Schepping. 

http://www.kloosterwittem.nl/


 

Week van de Preventie van Zelfdoding  

10 september is wereldwijd de ‘Dag van Preventie van Zelfdoding’. In Nederland is hier een he-
le week aandacht voor: van 8 t/m 14 september. Aandacht voor zelfdoding (suïcide) is belang-
rijk: het vermindert het taboe en kan er zo aan bijdragen dat iemand met zelfdodingsplannen 
op tijd om hulp vraagt. In Klooster Wittem willen we daarom ook aandacht hieraan besteden: 
op zaterdagavond 13 september is er een viering van solidariteit en gedenken, waarin we met 
gebeden, gedichten, muziek en kaarsen stilstaan bij mensen die stierven door zelfdoding. Ver-
der is er van 6 t/m 14 september een speciale noveenkaars verkrijgbaar met het suïcidepreven-
tie-logo: het gele lint. 
 De viering op zaterdagavond begint om 19.00 uur en is in Scala. Ze is bedoeld voor allen die zich betrok-
ken voelen, ongeacht hun levensbeschouwing. Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij koffie of thee. 
 

Zingen voor Vrede 

We leven in een wereld vol oorlog en geweld. Iedereen verlangt naar vrede; we bidden er vrijwel iedere 
zondag opnieuw om, steeds met wat andere woorden. Op 21 september, Vredeszondag, willen we eens op 
een andere manier stilstaan bij dat verlangen naar vrede: door te zingen. Een uurtje op de zondagmiddag: 
religieuze vredesliederen, maar ook wereldlijke liederen en protestsongs. Doe mee! Wellicht helpt het om 
moed te houden. 
 Het uurtje Zingen voor Vrede is op 21 september 16.00 tot 17.00 uur in de Kloosterkerk. Deelname is gra-
tis. Opgeven niet beslist nodig, maar wel prettig. 
 

Iona-viering op 29 september 

Al enige jaren is er elke laatste zondagmiddag van de maand een Taizé-viering. Maar 
in september wordt deze weer vervangen door een Iona-viering. Iona is een oecume-
nisch klooster op het Schotse eiland Iona, met veel aandacht voor natuur en schep-
ping. Daarom in deze Maand van de Schepping een viering met Iona-liederen. 

 De Iona-viering is op zondag 28 september, 17.00 tot ca. 17.30 uur. Hartelijk welkom! 
 

Carpoolen naar de kerk 

De meeste vaste kerkbezoekers in Klooster Wittem wonen niet in de buurt en komen dus met de auto naar 
de kerk. Velen van behoorlijk ver weg, bijvoorbeeld uit Maastricht of Landgraaf. Wij kennen verschillende 
regelmatige kerkbezoekers die bij elkaar in de buurt wonen en daarom samen rijden. Soms omdat een van 
hen niet meer kan of mag rijden, maar toch graag in Wittem naar de kerk blijft komen. En soms ook omdat 
het gewoon gezellig is om samen te rijden en na afloop nog een kop koffie te drinken. En het spaart benzi-
ne. Zou het niet iets voor u zijn, carpoolen naar de kerk?  
 Kijk eens om u heen naar uw mede-kerkgangers. Of begin er een gesprekje over, na de viering. Misschien 
is er wel iemand die bij u in de buurt woont, of ‘op de route’, die uw samenreis-maatje wil worden. 
 

Kloosterboekwinkel Wittem 

 In deze Maand van de Schepping heeft de winkel een themahoek met boeken over Groene Kerk en 
over milieu, vrede en gerechtigheid; 

 Rond dit thema is er ook een lezing, op 27 september: ecospiritualiteit, door mw. Hans Alma. Zij 
schreef een boek met dezelfde titel. Haar stelling is dat de huidige milieucrisis allereerst een zingevings-
crisis is. Ze pleit voor een aardse spiritualiteit, waarin we weer verbonden raken met de natuur en onze 
plek op deze planeet. Tijd: 15.00-17.00 uur. Toegang: 5 euro. Graag aanmelden: 043 4501741 of in-
fo@kloosterwittem.nl.  Het boek is uiteraard te koop in de kloosterboekwinkel. 

 Dit najaar verschijnen weer veel nieuwe boeken. Er ligt een gratis exemplaar van de nieuwe boekenca-
talogus voor u klaar in de winkel 

 Wereldwinkel Wittem geeft in september 10% korting op sjaals: kleurige zijden sjaals uit India die uw 
kleding een bijzonder accent geven. Of warme wollen sjaals uit Nepal, voor de komende winter. 

 Deze maand verschijnen al veel agenda’s en kalenders voor het nieuwe jaar. Ook de nieuwe Gerardus-
kalender voor 2026 is weer verkrijgbaar. Hij kost € 11,50. 

 

Wilt u Pelgrimsoord Klooster Wittem steunen? Dat kan via een gift aan de Stichting ‘Vrienden van Kloos-
ter Wittem’, www.vriendenvankloosterwittem.nl. Hun banknummer is: NL65 INGB 000 95 84 681 
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